
Knotter Ilja kruipt elke winter de boom in en vindt dat ‘ZALIG’ 
 
 

 

 

‘Als je knot, ben je echt bezig met je boom. Als bediende zit ik heel de dag aan de bureau. In de winter tijdens het weekend 

gaan knotten, op rustige plekken in de natuur, is zalig’, vertelt Ilja Grauls (45). Twee winters knotervaring heeft hij op de 

teller. En hij is nog lang niet van plan om te stoppen. 

 
Waarom ben je eigenlijk knotter geworden? 
Ilja: ‘Knotbomen zijn goed voor het milieu. Er wonen heel wat dieren in en je haalt hout uit je directe omgeving. Ik 
woon in Vilvoorde en ik wou graag Natuurpunt helpen, maar hun knotbomen worden al gedaan door Horteco. En zo 
kwam ik bij Regionaal Landschap Brabantse Kouters terecht. Héél leuke ervaring. En je krijgt een dag theorieles én 
een dag praktijkles voor je het terrein opgaat.’ 
 
Hoe was die opleiding? 
Ilja: ‘Goed. Op de infoavond krijg je wat meer uitleg over het knotten, de werking en de opleiding. Als je nadien 
deelneemt aan de tweedaagse opleiding, betaal je 90 euro. Als je in het knotteam stapt, krijg je daar 60 euro van 
terug. De opleiding zelf viel een beetje later dan gepland, soms wordt de praktijkles uitgesteld door de 
weersomstandigheden zodat het veilig is. Maar er zijn nog geen ongelukken gebeurd bij ons. De regels worden heel 
duidelijk uitgelegd. Je moet ervoor zorgen dat de takken niet de verkeerde kant uitvallen, dat je je kettingzaag goed 
hanteert en dat je jezelf beveiligt in de boom met een ketting of klimharnas. RLBK zorgt trouwens ook voor 
veiligheidskleren en een helm en leent ons trekzagen uit. En de kettingzaag kan je vaak lenen van meer ervaren 
knotters. Dus veel kosten heb je niet.’ 
 
Terwijl je er wel hout voor terugkrijgt… 
Ilja: ‘Ja. Je verdeelt het hout onder je knotteam. Sommigen verzagen het direct, mijn vrouw heeft dat ook liever, dan 
blijft het niet op een hoop liggen. (lacht) Zeker als je een kachel hebt, is al het gratis hout interessant.’ 
 
Hoe vaak gaan jullie eigenlijk knotten? 
Ilja: ‘Ik probeer in de winter elke maand twee keer mee te gaan in het weekend. Jean-Pierre, de teamleider, gaat het 
vaakst. Hij neemt bijna iedere beginneling onder zijn hoede voor een jaar of twee, zodat hij zijn ervaring kan 
doorgeven en extra tips kan geven. En hij neemt alle organisatorische taken op zich. Wat handig is als je ook werkt of 
kinderen hebt. De meeste knotters zijn veertigers, op één iemand na zijn we allemaal bedienden die ernaar snakken 
om in hun vrije tijd met hun handen bezig te zijn. We kiezen onze knotdagen ook goed uit. We werken altijd bij 
droog weer en in prachtige natuurstukjes. Je bent dan enkel bezig met je boom en denkt alleen maar daar aan. Eén 
iemand zit erin om te snoeien en één iemand sleept het hout weg. Eén knotter uit ons team heeft trouwens een 
tractor, die gebruiken we bij véél hout of als we het hout ver moeten verslepen. We werken vaak met zes op een 
terrein, dat is gezelliger. En als we eens wat minder hout hebben, is het ook goed voor ons.’ 
 
Wat zeg je tegen knotters in spe, die misschien nog even twijfelen? 
Ilja: ‘Ben je graag met je handen bezig? En ben je graag in de natuur? Dan is knotten zeker iets voor jou. Het is een 
fysieke bezigheid en je wringt jezelf soms in bochten in de boom, maar het is zeker niet overdreven zwaar. Het lijkt 
wat macho, maar vrouwen zijn zeker ook welkom. Het is gewoon plezant. Je komt op mooie plaatsen waar bijna 
niemand komt én je helpt de natuur.’  
 


